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                    Iftar: Palestijnse keuken | 30 maart

Schrijf je hier in! 

Doe mee aan onze Iftar voor Palestina! Al je donaties gaan naar de Palestijnse burgers in Gaza. We doen dit via directe contacten in Gaza. Palestine Kitchen wordt gerund door Wisam Nasif (Syrië) en Atef Alimawi (Gaza, Palestina). Atef werd in 1951 geboren in Gaza, verhuisde later naar Syrië en trouwde met Wisam. In 2012 vluchtten ze voor de onderdrukking van het Syrische regime terug naar Gaza. Ze herenigden zich met Atefs familie en maakten veel nieuwe vrienden en ze openden een winkeltje om Syrisch/Palestijns eten te verkopen. In 2014 sloopte Israël hun winkel en huis, hier begon hun reis naar Utrecht. Tegenwoordig doen Atef en Wisam veel vrijwilligerswerk, ze koken voor ouderen. Via dit evenement willen ze hun familie en vrienden in Gaza helpen. Afhalen is mogelijk via deze link.




 De Voorkamer, Kanaalstraat 225, Utecht
 Zaterdag 30 maart
 18:30








            

                

            
            
            
                    
            
                    

            

                

            
            
            
                    
            
                    

            

                

                

            

                    
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
            
            
            
                    
            
                    Iftar: Palestijnse keuken | 30 maart

Schrijf je hier in! 

Doe mee aan onze Iftar voor Palestina! Al je donaties gaan naar de Palestijnse burgers in Gaza. We doen dit via directe contacten in Gaza. Palestine Kitchen wordt gerund door Wisam Nasif (Syrië) en Atef Alimawi (Gaza, Palestina). Atef werd in 1951 geboren in Gaza, verhuisde later naar Syrië en trouwde met Wisam. In 2012 vluchtten ze voor de onderdrukking van het Syrische regime terug naar Gaza. Ze herenigden zich met Atefs familie en maakten veel nieuwe vrienden en ze openden een winkeltje om Syrisch/Palestijns eten te verkopen. In 2014 sloopte Israël hun winkel en huis, hier begon hun reis naar Utrecht. Tegenwoordig doen Atef en Wisam veel vrijwilligerswerk, ze koken voor ouderen. Via dit evenement willen ze hun familie en vrienden in Gaza helpen. Afhalen is mogelijk via deze link.




 De Voorkamer, Kanaalstraat 225, Utecht
 Zaterdag 30 maart
 18:30




            

                

            
            
            
                    
            
                    





            

                

                    

                






	

	
		
		

	

	
			



	
	







































